Bordeaux 8 juni P.V. De Combinatie 53 duiven

Winnaar J.C. Hoek

Ook het marathonseizoen is gestart met de vlucht vanuit Bordeaux.

Maar liefst 5 nachten mand moesten onze duiven ondergaan, voordat op
zondag om 13 uur eindelijk gelost kon worden. Vrijdag en zaterdag was
door het weer een lossing niet mogelijk.

Gezien de hoge snelheden van de op dezelfde dag geloste vitesse en
dagfondvluchten was de verwachting dat er wel weer nachtvliegers
zouden zijn. Dat kwam wel uit, al kort na middernacht viel de eerste bij
Ponse op Poortvliet en wie tegen 5 uur tegen dat het licht werd op
Compuclub keek zag al een 50 tal meldingen staan.

Toch geen gemakkelijke vlucht met best wat achterblijvers, waaronder
bewezen duiven als 1e prijswinnaars en asduiven. Het nachtvliegen zal
daar wel tussen zitten, naast de duiven die het wel halen staat ook een
aantal die in het donker ergens tegen aanvliegen en verongelukken.

De 53 duiven van onze vereniging hadden blijkbaar allemaal uitgeslapen,
geen nachtvliegers bij ons.

Eerst om 6:40 konden we de eerste begroeten bij Jan Cees, een duivin,
de 23-2324625. We laten Jan Cees zelf even aan het woord:

“Op Bordeaux gingen 10 weduw duivinnen de mand in. Hebben dit jaar
nog geen partner gehad. Gaan zo veel mogelijk elke week de mand in en
lopen dan binnen in het jonge duivenhok waar ook wat losse doffers
binnen komen. Bij het inspelen worden ze van uit het duivinnen verblijf
meegegeven. Voor Bordeaux werden een aantal duivinnen bij een doffer
getoond. De 625 had echter de laatste weken wat interesse in een
hokgenote (duivin). Voor het inmanden mocht ze met haar nog een uurtje
kroelen. Op de morgen van thuiskomst was ik om 5 uur uit bed. Bij het
bekijken van de meldingen zag ik dat er toch weer behoorlijk wat
nachtelijke aankomsten waren. Op de Veersesingel dus nog niks en ook
nog geen clubgenoot te bekennen. Ben de hokken maar gaan
schoonmaken dit keer iets vroeger dan normaal. Ik was net klaar met het



laatste hokje toen de 625 aankwam. Was eigenlijk verbaast dat ik bijna
direct een appje van een clubgenoot kreeg met de text "Hebbes", zou het
nog de eerste van de club zijn dacht ik. Had ik zeker niet meer verwacht.
Laten we zeggen ik was de minst slechte van de club. Hopelijk doen we
het op St Vincent beter als 1835. De 625 was trouwens als jaarling ook
mijn 1e van Bergerac. Ze is een half zusje van het duivinnetje dat in 2022
de 3e nationaal vloog van bijna 27.000 duiven."

De ‘325’



Na de eerste kwamen de andere duiven toch nog relatief snel door en
om 9:40 konden de boeken gesloten worden.

Felicitaties aan de winnaar, zoals je al kon lezen zeker geen eendagsvlieg
met een prima afstamming. Hieronder de afstamming.

Op naar de volgende, Sint Vincent; hopelijk gaat het door beter in onze
club.

Andere uitblinkers

Behalve de 1ste zet Jan Cees ook een mooie serie neer met 5 van de 8 in
de prijzen.

Ook P&P Borremans weten de 50% te halen met 2 van de 4.






