
Imponerend schouwspel aan de Veerseweg. 

Het wordt altijd minder, nooit meer. De aanloop naar Limoges zag er veelbelovend uit. 
Droog, warm en een noordoostenwind. Wie of wat kon hier nog een stokje voor steken?  
Van een duivenvriend uit Limburg hoorde ik dat de vlucht korter ging worden.  Even later 
volgde ook een officieel bericht van het bestuur van onze afdeling. Teleurstelling alom op 
de sociale media. Ruffec en Limoges lijken verder weg dan ooit. “Duiven hebben geen 
keuze, die maken wij” Dat hoorde ik Harold Calis zeggen in de podcast Pigeon Pixels. De 
bond en de afdelingen maken deze keuzes en daar hebben we het mee te doen. Dus 
werd het minder en niet meer: Issoudun dus. 

Op zaterdag werd de temperatuur enkele graden meer en veel festiviteiten minder. 
Vooral activiteiten waar minder getrainde deelnemers op af waren gekomen werden 
geschrapt of aangepast.  En de profs? Die gingen ervoor. Hans Peter Minderhoud 
(Westkapelle) won met Tamimiau de dressuur op de CHIO in Rotterdam. De beroemde 
Triathlon van Holten ging door, Brouwer en van de Velde wonnen bij het beach volleybal 
de King of Court en op Papendal reden grote jongens op kleine fietsjes (heel hard over 
heuveltjes) de wereldbeker BMX. Allemaal probleemloos dik boven de 30 graden. 
Overigens moet Hans Peter Minderhoud afscheid nemen van zijn favoriete paard omdat 
sponsor Glock, (een wapen) zich terugtrekt. Te weinig verkocht? 

 

 

 

Na vorige week, na de dubbele overwinning op de taaie GP-vlucht  Pontoise, waren de 
verwachtingen voor vandaag terecht hoog gespannen.  De heren Houmes leggen de lat 
steeds hoog en hoger en met minder wordt geen genoegen meer genomen. Maar eerst 
moest Pont gespeeld worden en dat werd geen succes: geen rol van betekenis en dat zat 
de heren niet lekker. Dat zorgt toch even voor meer spanning dan gewoonlijk. Als de 



fanclub voor het slotstuk gearriveerd is kan het wachten beginnen. Langzamerhand 
begint “wie ziet er het eerst de duif”. Op 13.41 uur verschijnt de Boey op Live (keurig rijtje 
getekenden) De fans rekenen snel uit wanneer hier een winnaar moet verschijnen. 
Binnen de tijd arriveert er een duif. De landing is bepaald geen Hans Peter’s  Tamimiau: 
fladderend voltooid hij zijn landing, in tegenstelling tot nummer 2 die de fans kippenvel 
bezorgt. Inmiddels hebben Jan Hengst, Jacco Provoost en Combinatie de Ridder, plaats 
genomen op de Live top 3 en na enige tijd prijkt de 23-625 op een keurige 4e plaats. In P.V. 
de Combinatie is dit goed voor een 1e plaats. De verenigings-winnaar is de 23-625, de 
Young Red Bull, en die zou zo maar een kroonjuweel op het hok kunnen worden. Weer 
een.  Deze rode doffer die als jong niet in de mand kwam is een broer van Red Bull (bij 
Patrick Noorman) en Conny. Zie stamboom.  

Als de stof van weer een enerverende middag wat is gedaald, de emoties weer in 
evenwicht zijn wordt duidelijk dat er weer op hoog niveau is gepresteerd. In de vereniging 
1-3-4-8 enz.; in CCW, SS West, in de Afdeling en in de Sector 1a: 4-6-7-20 enz. ’s Avonds 
zijn 40 van de 44 duiven thuis.  

Het effect van minder of meer kilometers? Moeilijk te zeggen. Het concours duurt 1.5 
uur, de tijd van een echte ouderwetse prachtige dagfondvlucht.  De andere afdelingen 
doen er aanmerkelijk langer over. Zou een Limoges onder deze omstandigheden 
mogelijk zijn geweest? “Duiven hebben geen keuze, die maken wij” Ik citeer Harold Calis 
nogmaals in de Podcast Pigeon Pixels op Youtube. Maar wie zijn wij? 

Kijk ook op: Bolierduiven.wordpress.com, info over de Issoudun strijders en meer.  

mark bugajski 

 

 



 


