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411 duiven in concours Winnaar: Piet Geijs, Vlissingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afgelopen weekend werd onze derde midfondvlucht vervlogen vanuit Toury. Door de 

weersomstandigheden en het feit dat er rekening gehouden moest worden met de vlieglijn 

van onze Brabantse buren, werd deze vlucht uitgesteld naar de zondag. 

Op zondag kregen de Zeeuwse en Brabantse duiven uiteindelijk om 10:30 uur het 

lossingssein om aan de ca. 390 km lange wedstrijd huiswaarts te beginnen. De duiven kregen 

onderweg te maken met zware bewolking, zo’n 13 graden, en een noordwestenwind 

gedurende de vlucht. 

Zoals we voorheen al tegen elkaar zeiden: dit kan nog weleens een zwaar vluchtje worden. 

En dat bleek ook wel toen we de eerste livemeldingen in Zeeuws-Vlaanderen zagen, met 

1219 m/min, en op Live de top 10 van Zeeland al was weggegeven met nog geen 24 

meldingen totaal. Affijn, andere wind, andere omstandigheden, andere winnaars. Dat is 

duivensport. 



In Piets ‘kantoorafdeling’ wordt nauwkeurig bijgehouden welke prijzen er zijn gevlogen. 

Terug naar de club. Degene die nauwlettend de aankomsten volgde en wachtte op de eerste 

meldingen voor Middelburg, werd niet teleurgesteld door onze clubgenoot Piet Geijs. Het 

was de 24-8451844 van hem die vanuit de westkant in één rechte streep zich afdrukte op de 

klep met een snelheid van 1178 m/min. Dit was goed genoeg voor de winst in de club, de 7e 

prijs in het samenspel tegen 2067 duiven en een mooie 39e plek provinciaal tegen 6217 

duiven. 

Zodoende werd ondergetekende uitgenodigd voor de koffie (lees: biertje) om een gezellige 

avond te ‘duivenmelken’ en te praten over de winnaar. De 24-844 komt uit 100% De Dooij-

lijnen (zie stamboom onderaan). Al vele jaren heeft Piet uit deze duiven gekweekt, omdat hij 

vertrouwen heeft dat hier goede uit kunnen komen. Nu, aan het begin van het seizoen op 

training Oudenaarde, zat de 24-844 al zevende van de club. En nu op Toury wist deze 

prachtige doffer dit te verbeteren met een gouden plak. 

Als je je ogen de kost geeft in het duivenhok van Piet, en je bent een paar uur verder, dan 

valt op dat er een nieuwe drive in Piet zit. We weten dat Piet dit seizoen al een paar keer 

(meerdere) duiven bij de kop in de club pakt. Daarom was ik benieuwd wat Piet mij hierover 

kon vertellen. 

Zijn vliegploeg van 2024 is streng geselecteerd, waardoor er dit jaar veel jaarlingen tussen 

zitten, vertelde Piet. Hij leidde mij naar zijn kweekhok en vertelde dat hij bijna al zijn oude 

kwekers heeft opgeruimd en dit jaar een volledig nieuwe kweekploeg heeft om die de 

komende jaren te testen. Daarbij vertelde hij me dat hij de laatste weken veel ruggenspraak 

heeft met de voormalige eigenaar van het hok van Piet, meneer Traas. Gedurende de week 

wordt er veel met elkaar overlegd over de voorbereiding van de vluchten. En zoals we 

allemaal zien, werpt dit zijn vruchten af. 

Qua verzorging is Piet secuur, maar hij maakt het zich niet te moeilijk. Er wordt met volle bak 

gevoerd. De voeding is van Versele-Laga. Training vindt Piet heel belangrijk, en hij kan er ook 

volop van genieten als hij ze ziet gaan vanuit z’n prachtig onderhouden achtertuin. Verder 

worden zijn duiven altijd getoond voor het inkorven. De duif moet de rest doen. 

Voordat ik vertrok uit Vlissingen, en voordat deze reportage ten einde is, wil Piet ons nog 

één ding meegeven. We weten allemaal dat Piet een echte clubman is. Hij is er altijd bij met 

inkorven, afslaan en clubavonden. Hij vindt het clubleven belangrijk. Gezelligheid op de club 

en het delen van de passie is waar het om gaat bij Piet. Zo met elkaar, onder het genot van 

een drankje, de hele avond over duiven ouwehoeren is het mooiste wat er is. Daarom 

moeten we er alles aan doen dit zo te behouden. Gezelligheid maak je zelf! 
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