P.V. de Combinatie

Walcherse tijdrace met aansluitend een
gezamenlijke BBQ en prijsuitreiking op
zaterdag 13 september 2025

Gezellig afscheid van het seizoen 2025!

Vrijdagavond 12 september zo rond 19.00 uur werd het geleidelijk aan gezellig druk in het
clublokaal van de P.V. “de Combinatie” aan het Zwin onder de rook van de moskee Yildirim Beyazit
in Middelburg. Er moest nog “afgeslagen” worden van de laatste midfondviucht Melun die op deze
vrijdag vervlogen was. Maar tegelijkertijd liepen de sportvrienden uit Arnemuiden en Westkapelle
binnen om hun tijdrace duiven in te korven.

De activiteitencommissie van onze vereniging organiseerde voor het tweede jaar achtereen de
zogenaamde Walcherse Tijdrace. Voorheen kenden we als club al jarenlang de tijdrace vanuit Gent
waarbij elk lid één duif in mocht korven en tevens eentje voor een introducee per lid. Diverse jaren
reisden Tom Beekman en ondergetekende in de vroege ochtenduren af naar Gent waar we kort na
de afslag Oostakker een fantastisch groot én leeg parkeerterrein hadden ontdekt. Daar gingen we
de duiven individueel lossen met twee minuten tussenruimte. Lucratieve (geld)prijzen,
beschikbaar gesteld door de vereniging konden daar, naast de sportieve eer, op verdiend worden!

Soms stonden we daar nog in de korte broek te zweten maar nog vaker te kleumen want meestal
werd deze tijdrace georganiseerd vlak na het aflopen van het vliegseizoen in september. Vaak nog
prachtig weer maar soms kil, koud en nat. Maar het ging altijd door, uitstel of afgelasting kwam
niet in het woordenboek voor. De duiven kwamen ook altijd thuis, sommigen razendsnel,
sommigen te voet.

Zaterdag was het dus weer zover en Philipp Brunke samen met Daniél Dekker vormden het
convoyeurskoppel. Met 77 deelnemende duiven zou dat dus ruim twee en een half uur duren
voordat die allemaal gelost zouden zijn. Dus besloten de mannen om maar om de minuut te gaan
lossen. Met de straffe zuidwestenwind in de rug zouden de duiven wel meteen in sneltreinvaart
vertrekken was de gedachte en vaak was dat ook het geval. Toch zijn er dan duiven bij die na een
tweetal rondjes in de buurt in de totaal verkeerde richting naar het zuiden vertrekken. Regelrecht
richting Frankrijk, de plaats waarvandaan ze weken-, ja maandenlang gewend waren geweest te
vertrekken. letwat onwennig dus, zeker voor fondduiven. In Belgié los? Kom nou, dan doen we
eerst nog maar een rondje zuidwaarts.



Zo niet een duif van Jan Hengst uut Zoetelande, de nog kakelverse sector overwinnaar van Gien,
een ruime week geleden. De duif van Jan, of was zij van Anneke? vertrok meteen in de goede
richting maar was het na twintig kilometer blijkbaar al beu. Ze landde in Westdorpe en liep daar
ook maar meteen binnen bij de eerste de beste duivenmelker die het dorpje nog rijk is. Na een
handje voer en wat water werd de duif weer gelost en wist zowaar op zaterdag Zoutelande nog te
bereiken! D4t was voer voor Bennie Meulmeester die de anekdote met bulderende stem
rondbazuinde tijdens de BBQ ’s avonds. Het was ook komisch natuurlijk, hoe verzin je het. Daar
moet je toch echt duif voor zijn, de gekste dingen kun je er van verwachten!

In een ver verleden vlogen we de tijdrace nog vanuit Wouw. Jan Roest en ondergetekende waren
toen de lossers. Of is het met één S? Kan ook want we losten toen een zwarte duif van wijlen Piet
Brand die rechtstreeks naar de kerktoren vloog en daar vervolgens bleef zitten. Na een halfuur zat
hij er nog, dat wisten we beiden zeker. Haha, die gaat geen vette prijs winnen lachten we! Maar
wat schetst onze verbazing toen we ’s avonds de lijst onder ogen kregen en de duif in de kop van
de uitslag stond vermeld!! Dat kan niet!! We wisten het zeker.. Of zou het toch een kraai geweest
zijn die we zagen zitten? Vrijdags toch iets te lang aan de bar gezeten misschien?

Gijs Baan, de kersverse Generaal Kampioen Afdeling Zeeland

met achter hem de topper van de tijdrace achter de bar in beeld



Philipp Brunke,

nog niet in het bezit van duiven maar een dol enthousiaste kerel die nog maar sinds vorig jaar lid is
van onze club, had een duif te leen van Patrick. Hij wist niet welke duif hem was toegewezen,
waarschijnlijk dacht Patrick daarmee al mogelijke fraude voor te blijven, maar toch vond het
mirakel plaats. Want voor de tweede keer in evenzoveel deelnames wint Philipp ook deze tijdrace,
versie 2025. Vorig jaar van hetzelfde laken een pak. Toen werd hij extra toegejuicht want dat was
nog eens een binnenkomer!! Maar nu is een onderzoekscommissie al een week lang bezig om de
ware toedracht van deze onwaarschijnlijke overwinning te achterhalen. Maar het lukt ze niet
blijkbaar want het blijft angstwekkend stil.. Blijkbaar is deze Philipp zo slank als een ... oh nee,
sorry, zo glad als een aal. En z’n lossings compagnon Daniél dan? Laat die ook niks los? O jawel, die
heeft vast nog een tip van de week! Maar of de commissie daar wijzer van wordt??

Hoe dan ook, het was weer een gezellige afsluiter van het toch wel vermoeiende seizoen 2025.
Een bonte verzameling van duivenboeren, charmante dames en duivenvrienden en vriendinnen
van verenigingen elders in Zeeland en zelfs daarbuiten (Annemijn) bevolkten ons clubgebouw. De
prijswinnaars werden passend gehuldigd door spreekstalmeester Patrick. Voorzitter Leen huldigde
tussendoor ook nog Tom Beekman, de laatste provinciale overwinnaar in onze club vanuit Pont st
Maxence vorige week. En Pieter Eggebeen, ook al een belofte voor de toekomst, mocht nog een
aantal zakken duivenvoer en andere fraaie prijzen doorsluizen naar de winnaars van de verloting.
Een geslaagde dag met een prachtige tijdrace winnaar wat mij betreft!!

Aaa.

Winnaar Pont provinciaal Tom Beekman in de bloemetjes!



